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Voor mij is de zomerperiode een geschikte periode om tijdens vakanties of reizen een
speciale megalithische plaats te bezoeken om daar door middel van aura-reading te
ontdekken wat zich daar in een ver verleden heeft afgespeeld. Dat is juist zo interessant
omdat men in de ‘normale’ archeologie alleen werkt met materiéle restanten uit oude tijden
omdat er toen nog geen schrift was zoals wij dat kennen. Zo deed zich bij een reis door
Portugal de gelegenheid voor om het grootste hunebed van Portugal te bezoeken. Samen
met mijn reisgenote Uma-Ina hebben we een aura-reading gedaan van deze ‘Anta Grande
dos Zambujeiro’ oftewel 'het Grote Hunebed van de wilde olijfboom’. Tijdens de aura-
reading werd duidelijk hoe spiritueel gericht de toenmalige cultuur was. Een verslag van deze
aura-reading staat intussen op de website van het Hunebedcentrum te Borger.

Verder in deze nieuwsbrief een speciale meditatie die we in de kundalinigroep hebben
gedaan: ‘Kleuren blessing kundalini-energie’. Daar activeer je je kundalinicentrum in de stuit
om daarmee gekleurde kundalini-energie te genereren. Met die krachtige energieén kun je
jezelf een bijzondere kleuren blessing geven. Tegelijkertijd leer je de kundalini-energie
hanteren voor spirituele groei.

Een koninklijke bevalling in een hunebed (Anta Grande do Zambujeiro, Portugal)



Op onze reis naar Portugal staat een bezoek aan het grootste hunebed van Portugal op het
programma. Het wordt de Anta Grande do Zambujeiro genoemd (wat ‘Groot Hunebed van
de Wilde Olijfboom’ betekent) en in Midden-Portugal bij Evora ligt. Als we eraan komen is op
twintig tot dertig meter afstand de metafysische energetische uitstraling ervan goed
voelbaar. Dat betekent dat de energieconstructie van dit hunebed nog actief is en we ons
hierop kunnen afstemmen. We gaan helemaal aan de achterkant van het hunebed zitten
waar nog een restant van de dekheuvel aanwezig is. Hier stellen we ons in op het geven van
een aura-reading om meer te weten te komen over dit bijzondere hunebed. We richten ons
daarbij op het oorspronkelijk gebruik waarvoor dit hunebed ontworpen is. Als ik me
helderziend heb ingesteld krijg ik beelden van een grote drukte bij dit hunebed. Beelden van
een situatie van ongeveer 5000 jaar geleden! Eerst hoor ik een trommel, ‘boem, boem’, heel
doordringend. Voor de toenmalige mensen was dit de plek voor het heilige contact met het
goddelijke. Zie voor het verhaal van dit hunebed:



https://www.hunebednieuwscafe.nl/2025/09/een-koninklijke-bevalling-in-een-hunebed-
anta-grande-do-zambujeiro-portugal/

Kleuren blessing met kundalini-energie

Al vele jaren wordt kundalini-energie in allerlei spirituele tradities ingezet voor spirituele
ontwikkeling. Het is een krachtige energie die kan helpen om de toestroom van hogere
energieén in onze aura beter mogelijk te maken. Belangrijk daarbij is om het hartchakra te
activeren, want zonder dit centrum van liefde zal het niet lukken toegang te krijgen tot de
hogere energieén. Met de oefening ‘kleuren blessing met kundalini-energie’ kun je dit chakra
activeren en zelfs in bewust contact brengen met de energie van je hogere zelf. Daarna kun je
met de uitstraling van het hartchakra het kundalinicentrum in je stuit harmonisch activeren.
Door middel van de kracht van onze gedachten laten we de kundalini-energie die uit dit
stuitcentrum stroomt verschillende kleuren aannemen. We gebruiken daarbij de kleuren van
de regenboog die variéren van rood naar violet. We geven ons zo een weldadige blessing met
deze kleuren. Zie voor de kleuren blessing: https://kundalini-energie.nl/2025/09/18/38-
kleuren-blessing-met-kundalini-energie/

Nieuwsbrieven archief bijgewerkt tot en met januari 2025

De nieuwsbrieven van de afgelopen jaren staan vol met interessante onderwerpen en
handige links. Je kunt ze lezen in het nieuwsbrieven archief 2021 — januari 2025 en 2019-
2020.

Eigen ervaringen?
Heb je zelf nog bijzondere spirituele ervaringen gehad over bovenstaande onderwerpen die
je wil delen, dan hoor ik dat graag. Mail dan naar contact

Hartelijke groet, Pierre van Eijl
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Je kunt je ook weer uitschrijven voor deze nieuwsbrief door een mail te sturen naar contact
met de tekst ‘uitschrijven nieuwbrief’.
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